
 
 

 

 

Stichting Open Arms, Ontmoetingscentrum ‘Het Palet’: Duikerstraat 31, 3067CG Rotterdam 

Opbouwwerkers: Henk den Breejen, telefoon: 06 26 33 08 60, email henkdenbreejen@openarms.nl en  

Petra Jongekrijg, telefoon 06 23 59 44 73, email petrajongekrijg@openarms.nl 

 

 

Jubileum 15 jaar Open Arms! 

Open Arms is jarig! Deze maand bestaat 

onze stichting alweer 15 jaar. Dat hebben 

we woensdag 13 november in een zaal 

van De Burcht gevierd, samen met alle 

vrijwilligers, medewerkers en 

bestuursleden. Er was veel tijd voor 

gezelligheid, ontmoeting en het samen 

eten van een stamppot- en dessertbuffet. 

 

Namens het bestuur keek Erik van der 

Poel aan de hand van 4xD (dromen, 

denken, doen en doorzetten) niet alleen 

dankbaar terug op deze 15 jaren, maar hij 

stond ook stil bij de plannen voor de 

komende tijd. Eén van die plannen is het 

aantrekken van een extra jeugdwerker 

voor nieuwe jeugd- en jongeren 

activiteiten. 

Vervolgens vertelde Piet van Turennout 

wat meer over de actuele levenssituatie,  

vragen en verwachtingen van jonge 

mensen en de positieve rol die Open 

Arms daarbij voor hen kan spelen. 

Tenslotte trakteerde Henk den Breejen 

ons op een creatieve Bingo, waarbij de 

getallen ‘verstopt’ waren in een leuk 

(verzonnen) verhaal over Carola 

Schouten, die als kennismaking een week 

stage loopt in Het Palet. 

 

 

Maar ook in Het Palet is aan dit jubileum 

gedacht. In de week van 18-23 november 

hebben alle bezoekers een speciaal 

jubileumgebakje gekregen.  

 

Afscheid van Bert Wagenvoort als 

beheerder van Het Palet. 

Tijdens de jubileumviering op 13 

november is Bert Wagenvoort heel 

hartelijk bedankt voor de vele jaren dat hij 

(mede)beheerder van Het Palet is 

geweest. Daar stopt hij mee, maar hij 

gaat nu voor Open Arms de ‘social media’ 

(b.v. Facebook) beheren. We zijn blij met 

Bert! 

 

mailto:henkdenbreejen@openarms.nl


 
 

 

2 

 
 

 

 

 

 

Tweede missionaire trend: Onderdak 

Een korte samenvatting van de tweede 

(van vijf) trends uit de missionaire 

trendrede 2024 van Kees van Ekris: 

‘Onderdak’. De eerste trend, ‘Lichaam’, 

stond in de vorige nieuwsbrief.  De hele 

trendrede is te vinden op 

www.izb.nl/trendrede. Hier kun je ook 

bijpassende podcast afleveringen en 

gespreksvragen vinden. 

Onderdak 

Er zit een tegenstelling in onze tijd. Aan 

de ene kant leven we digitaal en virtueel 

en proberen we daar een perfect plaatje 

van onszelf te presenteren, zonder elkaar 

lijfelijk te ontmoeten. Aan de andere kant 

is er een enorm verlangen naar echte, 

lijfelijke, ontmoetingen. Mensen zijn op 

zoek naar echtheid. 

Doordat we in beide ‘werelden’ leven, 

voelen we ons op een bepaalde manier 

ontheemd. Waar ze we thuis? Mensen 

zoeken naar een plek waar ze echt 

zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen.  

Op pioniersplekken in het land zien we 

dat ook daar mensen zoeken naar 

echtheid, verbondenheid, onderling 

contact, ontmoeting en gekend worden. 

Mensen hebben behoefte aan 

gemeenschappen waar persoonlijke 

aandacht is en waar ze gemist worden als 

ze er niet zijn. Dat herkennen we bij 

Open Arms. 

Erik Borgman (katholiek hoogleraar) ziet 

als meest urgente taak voor de kerk 

vandaag om troost en verbondenheid te 

bieden. “Ik zie een land vol dwalers en 

verdwaalden. Velen weten niet hoe te 

leven. Het heden is verwarrend. De 

toekomst is onzeker. De kerk zou zich 

moeten toeleggen op dat wat haarzelf 

vormt en kracht geeft: de troost, de 

verbondenheid.” 

Verbondenheid, echtheid en ergens bij 

horen, zijn kernwoorden.  Concreet: een 

plek om te schuilen, thuis te zijn, 

persoonlijke aandacht, meeleven, voor en 

met elkaar bidden, zorg voor elkaars ziel 

en lichaam. 

Wie is er welkom bij ons? Dat is een 

spannende vraag in de maatschappij, 

maar ook in de kerk en bij Open Arms. 

Voor je het weet creëren we een veilige 

bubbel van ‘ons soort mensen’. Hier 

liggen kansen voor de kerk waar 

verschillende groepen en generaties 

elkaar kunnen ontmoeten. Onderdak 

vinden is dus een belangrijk thema. Het is 

ook een diaconaal thema: Mattheus 25 

gaat steeds over de vraag wie bij jou 

onderdak vindt en in welke huizen jij 

allemaal komt.  

We hebben enorm behoefte aan 

magische momenten waarop er opeens 

contact ontstaat en gesloten werelden 

zich openen. Echte ontmoetingen. Dat 

kan en gebeurt op allerlei plekken. Wat 

een kansen liggen hier voor ons als 

christenen. Samen zoeken naar kleine en 

grote plekken waar buurtgenoten aan 

kunnen haken, mee kunnen doen en een 

thuis mogen ontdekken. Plekken om 

samen het leven te delen en te leven.  

Bij Open Arms zien we hier regelmatig 

voorbeelden van en dat smaakt naar 

meer. Zoals een bezoeker van het 

BijbelCafé het ooit zei: Sinds ik hier kom, 

heb ik er een nieuwe familie bij. 

Henk den Breejen. 
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Een nieuwe jeugdwerker en wat daar 

verder bij komt kijken! 

Ook op enige andere plaatsen in deze 

Nieuwsbrief is al vermeld dat het bestuur 

het werk van Open Arms graag uit wil 

breiden met activiteiten voor de jeugd in 

de wijk. Inmiddels hebben we voldoende 

subsidie ontvangen en is het mogelijk 

een nieuwe jeugdwerker aan te nemen 

voor 24 uur per week. De advertentie 

daarvoor staat o.a. op onze website 

(www.openarms.nl). Mocht u een 

kandidaat voor deze functie weten, wilt u 

hem of haar dan attent maken op deze 

vacature? 

Maar dat is pas het begin! Want voor  

nieuwe activiteiten zijn ook extra 

vrijwilligers nodig. Mensen die het mooi 

vinden aan de slag te gaan met de jeugd, 

of met jonge volwassenen. Dat kan van 

alles zijn: koken, creatieve inbreng, sport 

en spel, gesprekken, coaching en noem 

maar op. Is dit iets voor jezelf of ken je 

iemand die dat graag zou willen doen? 

Laat het ons weten! 

Even voorstellen: Marleen Wiegers 

Sinds kort ben ik 

bestuurslid van Open 

Arms en wel als secretaris.  

Ik ben de opvolger van 

Kees Harinck; hij heeft 

lange tijd veel voor Open 

Arms gedaan. 

Ik kende het werk van Open Arms al wel 

een beetje, want ik kook regelmatig soep 

op donderdag. 

Na de zomervakantie ben ik bij veel 

activiteiten in Het Palet langs geweest.   

Ik ben behoorlijk onder de indruk hoeveel 

daar gebeurt. Zoveel verschillende 

mensen die komen voor een kopje koffie, 

creatief bezig zijn, voor anderen zorgen, 

wandelen of een taalcursus volgen, om 

maar wat te noemen. 

Het valt op dat het altijd gezellig is, dat 

mensen naar elkaar omkijken, benieuwd 

zijn hoe het met een ander gaat, met 

elkaar meeleven. Dat is toch 

hartverwarmend! 

Sinds de zomervakantie ben ik met 

pensioen. Ik heb gewerkt op een school 

voor voortgezet onderwijs. Nu heb ik wat 

meer tijd en een deel van die tijd wil ik 

besteden aan het mooie werk van Open 

Arms. 

Dank – en 

gebedspunten vanuit 

Open Arms 

Dankpunten: 

- Dat Open Arms deze maand al 15 jaar 

bestaat! Echt wonderlijk hoe het door 

de jaren heen verder gegroeid is tot 

hoe het nu geworden is. 

- Bijna 100 vrijwilligers die week in, 

week uit beschikbaar zijn 

- Zoveel bezoekers voor wie Het Palet 

een tweede thuis is. Dat is enorm 

belangrijk voor heel veel mensen. 

Dank voor deze plek! 

- Voor een betrokken achterban die 

meeleeft en mee bidt. 

- Dat de middelen er zijn om een 

jeugdwerker aan te trekken. Dat was 

een gebedspunt. Is inmiddels bij de 

dankpunten terecht gekomen. 

- Voor alle mensen, kerken en fondsen 

die ons financieel ondersteunen. 

http://www.openarms.nl/
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- Dat we regelmatig God aan het werk 

zien in kleine en grote gebeurtenissen 

in de levens van mensen. 

- Voor het realiseren van de 

zonnepanelen op Het Palet. 

Gebedspunten: 

- De werving en selectie van een 

nieuwe jeugdwerker. Bid mee om de 

juiste persoon op het spoor te 

komen. 

- In januari willen we met een nieuwe 

Alpha en Youth Alpha cursus starten. 

Bid voor mensen in uw en jouw eigen 

omgeving die Jezus nog niet zo goed 

kennen. Én nodig ze uit.  

- Bid voor de voorbereidingen voor de 

start van de nieuwe Alpha cursussen. 

- Bid voor verbinding in de wijk. Dat 

iedere buurtbewoner mensen om 

zich heen mag hebben om samen het 

leven mee te leven. Dat we ook zelf 

oog hebben voor mensen met een 

klein netwerk om zich heen. 

- Ook het vinden van nieuwe 

bestuursleden voor Open Arms is een 

belangrijk gebedspunt. 

- Huisvesting in de toekomst. Er zijn 

ontwikkelingen dat we waarschijnlijk 

voor langere tijd in Het Palet kunnen 

blijven. Maar voor de winkel zoeken 

we naar meer ruimte in de buurt.  

- Ontwikkeling Kringloopwinkel. Dat we 

de juiste mensen mogen vinden voor 

het zetten van volgende stappen 

- Ontwikkeling van kinder- en 

jeugdwerk in de komende periode. 

Concreet zoeken we mensen die mee 

willen denken en doen in het 

opzetten van nieuwe activiteiten voor 

deze doelgroep. 

 

 

WENSBOOM 2024: ZATERDAG 14 

DECEMBER IN HET ALEXANDRIUM 

In Rotterdam zijn veel gezinnen die 

moeite hebben om financieel de eindjes 

aan elkaar te knopen. Eén op de vijf 

kinderen in Rotterdam groeit in zo’n 

gezin op. Dat kunnen we niet in één keer 

oplossen, maar we kunnen een aantal 

van deze gezinnen wel ondersteunen, 

door deze Kerst iets extra’s te doen voor 

de kinderen. 

Daarom staat ook dit jaar de Wensboom 

in Alexandrium Shopping Center. We 

staan op zaterdag 14 december, voor de 

HEMA. Het winkelend publiek kan tussen 

11 en 15 uur een kaartje uit de boom 

kiezen, met daarop een kerstwens. Het 

idee is simpel: Koop het cadeau, of iets 

gelijkwaardigs van ongeveer €15, en lever 

dit weer bij ons in. Wij zorgen ervoor dat 

het juiste cadeau bij het juiste kind 

terechtkomt.  

We komen de kinderen op het spoor via 

de uitdeelpunten van de Voedselbank en 

via Schoolmaatschappelijk Werk op 

verschillende basisscholen in Prins 

Alexander. De Wensboom is een initiatief 

van het Armoedeplatform Prins 

Alexander.  

Meer info of meehelpen bij de 

Wensboom? Neem contact op met Petra 

Jongekrijg  (Opbouwwerker Open Arms, 

petrajongekrijg@openarms.nl, 06 23 59 

44 73) 
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Geen tijd of mogelijkheid om langs te 

komen, maar wilt u toch ondersteunen? 

Maak dan uw donatie over naar:  

Stichting Open Arms (ANBI erkend), IBAN 

NL 45 ABNA 0436 2414 39 onder 

vermelding van Wensboom.  

Of gebruik de onderstaande QR code: 

Namens elk blij kind: Alvast bedankt!  

Het BijbelCafé. 

Na de zomervakantie zijn we weer 

gestart met het Bijbelcafé. De eerste keer 

was er direct al een enthousiaste 

opkomst. Dat is natuurlijk een goed 

teken. We vinden het prettig om in onze 

gesprekken een bepaalde lijn te volgen. 

Voor de vakantie waren dat woorden als 

bevrijden, vertrouwen, dienen en delen. 

Nu zijn we ‘tegendraadse figuren’ aan het 

behandelen. De eerste keer leidde Henk 

dit in met een gedeelte uit Jesaja, waar 

God het volk uitnodigt bij hem eten en 

drinken te kopen, maar zonder er iets 

voor te betalen! In Gods Koninkrijk gaat 

het dus anders dan in de wereld! Zo 

willen we verhalen vertellen van 

personen in de bijbel met wie het anders 

loopt dan wij zouden bedenken. Tot u 

toe hebben gesproken over Jona, Jozef, 

Simson en Ruth. Het is heerlijk om zo 

samen met deze verhalen bezig te zijn. 

We vragen ons dan steeds samen af wat 

God ons er ook nu nog mee te zeggen 

heeft.  

Naast een vaste kern van bezoekers 

haken er ook regelmatig nieuwe mensen 

aan. Sander kwam erbij omdat twee 

bezoekers hem afzonderlijk op het 

Bijbelcafé  hadden gewezen. Dat zag hij 

als leiding van boven en hij voelt zich bij 

ons thuis. En Hans Meijer is een paar keer 

geweest, om te kijken of het wat voor 

hem is ons team te komen versterken. 

Daar zijn we heel blij mee.  

We vinden het sowieso fijn als mensen 

een keertje aansluiten om het BijbelCafé 

mee te beleven. Dus voel je uitgenodigd, 

jong of oud, om eens vrijblijvend langs te 

komen en de sfeer te proeven. Elke 

eerste en derde zaterdag van de maand 

in het Palet, van 17.00 – 19.00 uur, 

inclusief samen eten. Het is echt een 

mooie ervaring voor jezelf, maar ook 

voor ons.  

Een verhaal uit de praktijk: Eindelijk! 

In 2018 had ik de eerste gesprekken met 

een mevrouw die heel graag Nederlander 

wil worden. De rest van haar gezin heeft 

al een Nederlands paspoort, maar zij nog 

niet. Contact met de IND. Daar heb je 

sowieso heel veel geduld voor nodig, 

maar het lukt.  

Ons wordt geadviseerd om eerst contact 

op te nemen met de gemeente 

Rotterdam. Een hele kunst om een 

afspraak te maken, want steeds is er geen 

plek beschikbaar. Uiteindelijk lukt het en 

winnen we ook advies in bij instanties die 
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vaker dit soort trajecten begeleiden.       

Als helder is hoe de route eruit ziet 

nemen we contact op met het consulaat. 

Na een zoektocht hebben we de juiste 

persoon gevonden. Na een maand of wat 

wordt duidelijk dat het consulaat ons niet 

verder kan(lees: wil) helpen. Ze moet het 

verder maar regelen met haar thuisland. 

Uiteindelijk krijgt ze dat voor elkaar, want 

ook daar is het van het kastje naar de 

muur. Alle buitenlandse documenten met 

de juiste stempeltjes zijn binnen en ook 

het bewijs van inburgering. 

Tussendoor een aanvraag ingediend voor 

een verblijfsvergunning voor onbepaalde 

tijd, omdat haar verblijfsvergunning voor 

bepaalde tijd afloopt en een Nederlands 

paspoort nog niet in zicht is. Dit krijgen 

we ook voor elkaar. Kost ruim € 150,- 

Voor naturalisatie op zoek naar een 

instantie die de documenten kan 

vertalen. Als dat gelukt is opnieuw een 

afspraak maken bij de Gemeente 

Rotterdam. Nu kan eindelijk door de 

Gemeente Rotterdam de aanvraag 

ingediend worden. Wel gelijk betalen,      

€ 750,-, zonder dat je weet of het ook 

daadwerkelijk gaat lukken. Inmiddels zijn 

we ruim 6 jaar verder en is het eindelijk 

gelukt! Als het goed is krijgt mevrouw 

binnen 12 weken een oproep om haar 

Nederlands paspoort in ontvangst te 

nemen.  Ik weet niet hoe u luistert en kijkt 

naar alle informatie die langskomt over 

mensen uit andere landen. Dit is een 

voorbeeld uit de praktijk. Je wordt niet 

zomaar even Nederlander. Daar heb je 

heel veel geduld, doorzettingsvermogen 

en geld voor nodig. We zijn blij met dit 

gezin dat het uiteindelijk gelukt is. 

Henk den Breejen. 

 

 

Zonnepanelen voor Het Palet. 

Mede dankzij de bijdragen van veel gulle 

sponsors (opbrengst ca. € 2.500) konden 

we kortgeleden een serie zonnepanelen 

op het dak van Het Palet aanbrengen.  

Daardoor dalen de hoge energiekosten 

van ons gebouw enorm en daar zijn we 

erg blij mee! 

Dus alle sponsors en alle (vrijwillige) 

monteurs: HARTELIJK DANK! 
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Steun ons als 'Vriend van Open Arms' 

'Vrienden van Open Arms' zijn mensen 
die ons financieel steunen, omdat zij een 
warm hart hebben voor het werk van 
Open Arms. Hun financiële steun is voor 
ons werk heel belangrijk! Mede door de 
steun van deze 'Vrienden' kunnen onze  
activiteiten doorgaan en kunnen we zelfs 
nieuwe plannen maken. Extra vrienden 
zijn daarom van harte welkom! Zij geven 
maandelijks minstens € 3,00 aan Open 
Arms, of een hoger bedrag, naar keuze. 

Zou jij ook 'Vriend van Open Arms willen 
worden? Dat kan natuurlijk. Stuur dan 
een e-mail naar vrienden@openarms.nl  

En als je geen 'Vriend' wilt worden, maar 
toch iets wilt geven?  

Ook dat kan! Scan dan 
de QR-code, of maak je 
gift over naar de 
Stichting Open Arms, 
bankrekeningnummer 
NL45ABNA 0436241439  
als ‘Vriendengift. 
Hartelijke dank voor uw steun! 

Gezocht: een vrijwilliger als 
contactpersoon voor de ‘Vrienden van 
Open Arms’.  

Voor de ‘Vrienden van Open Arms’, die 
ons financieel steunen en die met hun 
steun en belangstelling erg belangrijk 
voor ons zijn, zoeken we een vrijwilliger 
die alle contacten met die groep 
vrienden onderhoudt en nieuwe 
vrienden welkom heet. 

Heb je belangstelling of wil je er meer 
over weten? Stuur dan een mail naar 
pietvanturennout@openarms.nl of bel 
hem op 06 53 32 45 53.        

Voedselbank: Laatste nieuws! 

Zojuist is bekend geworden dat het 

uitdeelpunt van de Voedselbank in het 

Palet vanaf januari 2025 een veel 

grotere rol gaat krijgen. Het aantal 

klanten zal dan stijgen van ca. 90 naar 

ca. 150 omdat het uitdeelpunt in 

Ommoord zal sluiten. In de volgende 

Nieuwsbrief zullen we daar iets meer 

over vertellen. 
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